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Interview: ‘Zonder 
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AANDACHT EN VERTROUWEN

Wat is een 
vriend je 
waard?
Je herkent het vast. Je biedt 
iets aan op Marktplaats voor 
een eerlijke prijs. Dan belt  
een vriend: ‘Ik zie dat je wat  
te koop hebt, ik ben wel  
geïnteresseerd. Maak eens een 
mooi vriendenprijsje voor me.’ 
Wat doe je? Je vond die  
vraagprijs van € 100 een  
eerlijke prijs. Je denkt even 
na en zegt dan: ‘Oké vooruit, 
voor vrienden € 125.’ 
Het is even stil. Dan wordt  
er gelachen: ‘En nu serieus’, 
hoor je je vriend zeggen. 
Maar je bent serieus, want  
wat is een vriendenprijs?  
Wie is de vriend? Betaal je  
een vriend minder of juist 
meer omdat hij je vriend is? 

Vriend zijn schept verwachtingen. 
Of die altijd reëel zijn is maar de 
vraag. ‘Vrienden’ die vooral uit 
zijn op gewin, die vind je wel. 
Maar echte vrienden? 
Wat essentieel is voor echte 
vriendschap is trouw en vertrou-
wen, oprechte aandacht en er zijn 
voor elkaar als het nodig is. Niet 
oordelen of veroordelen maar de 
ander aanvaarden zoals hij is. 
Toon Hermans zei het mooi in 
een bekend gedicht: 

Je hebt iemand nodig
stil en oprecht
die als het erop aankomt 
voor je bidt of voor je vecht.

Zulke vrienden zijn er niet in  
groten getale en als je zo’n vriend 
hebt, mag je er zuinig op zijn. 
Dan is het niet de vraag: wat 
levert de vriendschap me op? 
Maar: wat kan ik voor hem of 
haar betekenen? 

Aan zulke 
vriendschappen mogen 

we bouwen

Binnen een geloofsgemeenschap 
mogen we aan zulke vriend-
schappen werken. Geen opper-

vlakkige relaties, maar er zijn 
voor elkaar in goede en slechte 
dagen. En samen zoeken naar  
het plan van onze Heer. 
Samen zingen en bidden geeft  
een onderlinge verbondenheid. 
Niet alleen in de samenkomst, 
maar ook in gespreksgroepen 
waar de ruimte en het onder-
linge vertrouwen is om van  
hart tot hart met elkaar in  
gesprek te gaan. 
Daar kunnen diepe vriend
schappen groeien. Dan is er  
ruimte voor bemoediging en  

voor het uitspreken van twijfels  
of zorgen. Dan mag en kan je  
elkaar ook een spiegel voor
houden als dat nodig is. 
Samen groeien in geloof, hoop  
en liefde. Samen bouwen aan 
een echte vriendschap. In de  
Bijbel lezen we ook regelmatig 
over vriendschap en diepe  
verbondenheid tussen mensen. 

Jezus zei tegen zijn leerlingen, 
midden in een lange toespraak 
over lijden en liefhebben in het 
Johannes-evangelie hoofdstuk 15: 

Stuur je oplossing in naar kidz@kerkinzoetermeer.nl Goede inzendingen worden beloond! 

‘Vrienden voor het leven’, foto: Leonie Vreeswijk-Feith, 2025

Vriendschap

ONDER WOORDEN

elkaar niet sparen

zeggen wat er
gezegd moet worden

niet veroordelend
niet superieur

maar bescheiden
in verbondenheid

elkaar niet sparen

wat je ook zou winnen
meer zou je verliezen

ga in op elkaar
doe elkaar recht

je vriend
is je vriend

op z’n best
moet hij zijn

Hans Bouma 

In: ‘Vriendschap  
is geluk hebben’, 1998

Op z’n best

JULIA (25): Echte vriendschap is voor mij 
een onvoorwaardelijke en tegelijk wederkerige 
band. Ik vind het belangrijk dat vriendschap 
niet alleen leuk is en gaat over alledaagse 
dingen, maar dat er een diepere laag is. Samen 
vreugde delen, maar ook moeiten en verdriet. 
En daarin oprecht betrokken zijn. Als christen 
heeft vriendschap voor mij ook een extra  
dimensie. Dat als de één het even niet weet, de 
ander biddend naast je staat. Een voorbeeld 
van zo’n vriendschap is voor mij Mozes: toen hij 
zijn armen niet meer op kon heffen, deden zijn 
naasten dit voor hem. Elkaar erbij houden en 
ondersteunen, in welke situatie dan ook.

?

‘Ik noem jullie geen dienaren 
meer maar vrienden.’ 

Zo innig wil Hij verbonden zijn. 
En nog mooier: zo wil Hij ook 
vriend voor ons zijn. Een vriend 
die alles voor zijn vrienden over 
heeft, ja zelfs zijn leven. 
Een vriend mag wat kosten.  
Jezus ging daarin tot het uiterste. 
Hij vraagt ons om Hem na te  
volgen. Hoe ver zijn wij bereid 
daarin te gaan? 

• Willem van Rumpt

KiZ-REDACTEUR

?
LEZERSVRAAG

 Wat is echte 
vriendschap 

voor jou?  
Reageer naar

redactie@kerkinzoetermeer.nl 

NELLEKE (63): Echte 
vriendschap is voor  
mij dat je samen kunt  
spreken over alle dingen 
van het geloof en van  
het leven, over wat je  
bezighoudt en dan van 
hart tot hart. Echte 
vriendschap is ook begrip 
hebben voor elkaar,  
met elkaar meeleven in 
gesprek en gebed. Heel 
belangrijk zijn denk ik  
wel eerlijk zijn en trouw, 
liefde en respect en ook 
dat je mag delen wat je 
ten diepste bezighoudt. 
Zoals een stel waarmee  
ik al heel lang bevriend 
ben, echt vrienden voor 
het leven. Ook had ik een 
vriendin die als een zus 
was, we deelden alles en 
hadden het heel rijk  
samen.
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Bel na overlijden 
079 - 343 43 03 
wij zijn 24 uur per dag 

bereikbaar!

Van Dongen 
UitvaartZorg & UitvaartCentrum

Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vduz.nl

UitvaartZorg & UitvaartCentrumUitvaartzorg 
met 

karakter

Kleinschalige onderneming 

met persoonlijke zorg en 

aandacht

24 uur per dag bereikbaar

Ongeacht uw verzekering

ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP

Van Dorp – uw technisch dienstverlener
Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand
vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en
denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten
en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers  
met passie voor techniek. Met vakkennis en persoonlijke
aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen.  
U bent verzekerd van een gezonde leef- en werkomgeving. 
Dankzij onze landelijke overkoepeling en regionale  
aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met  
ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu

Ook adverteren in Kerk in Zoetermeer?  
Bekijk onze advertentietarieven en neem contact op  
over de mogelijkheden! www.kerkinzoetermeer.nl
advertenties@kerkinzoetermeer.nl 

Advertenties

HERMAN VAN WIJNGAARDEN: 

‘Je kunt gelukkig worden zonder huwelijk, 
maar niet zonder vrienden’

Wat is voor jou echte vriendschap? 
‘Augustinus zei het zo: ‘Een 
vriend is iemand die alles van je 
weet en toch van je houdt.’ Dat 
vind ik misschien wel de mooiste 

definitie. Het heeft te maken met 
je gekend weten; niet alleen met 
je mooie kanten, maar ook met je 
minder mooie of zwakke kanten. 
Als het goed is, lijkt het dus op de 

vriendschap die God met  
ons heeft. Hij weet alles van  
je en toch houdt Hij van je.
In de Bijbel vind ik Prediker 4  
hierbij opvallend. Daar wordt  
gezegd dat twee beter zijn dan 
één. Dit gaat uitdrukkelijk over 
vriendschap. Onlangs hield ik een 
lezing over vriendschap waarin ik 
dit vertelde. Iemand was oprecht  
verbaasd, die had altijd gedacht 
dat het hier over een huwelijk ging. 
Blijkbaar heeft vriendschap voor 
de Prediker eigenschappen die  
wij toekennen aan een huwelijk.’

Je stelt dat vriendschap een  
grotere levensbehoefte is dan het 
huwelijk. Vriendschap als ‘een hoge 
vorm van liefde’. Komt daarmee het 
huwelijk op de tweede plaats? 
‘Nou, zo zou ik het niet willen 
zeggen. Het huwelijk wordt niet 
voor niets een paradijsbloem 
genoemd. In zijn brief aan Efeze 
vergelijkt de apostel Paulus het 
huwelijk met de relatie tussen God 
en de gemeente. Dus het huwelijk 
zou je de mooiste relatie kunnen 

noemen die er bestaat. Maar het is 
wél waar: je kunt gelukkig worden 
zonder huwelijk, maar niet zonder 
vrienden.  
Tijdens lezingen stel ik de vraag: 
‘Als u moest kiezen, wat heeft dan 
uw voorkeur: wel getrouwd maar 
geen vrienden, of niet getrouwd 
maar wel vrienden?’. Veel mensen,  
niet alle, kiezen dan voor het  
tweede. Opvallend genoeg kiezen 
vooral jongeren daarvoor.’ 

Hoe kunnen wij als kerken meer 
aandacht geven aan vriendschap-
pen en dit ook stimuleren?
‘Gewoon door er onderwijs over 
te geven. Pas had ik een gesprek 
met een predikant over de  
catechesemethoden van de HGJB 
waarvoor ik werk. Hij vond het 
onnodig dat daar ook een les over 
vriendschap in zat. Dan denk ik: 
je hebt het echt niet begrepen! 
Vriendschap is zó belangrijk! En 
in vriendschappen kunnen zóveel 
dingen fout gaan, juist ook in 
relatie tot het geloof. Ik pleit er 
daarom voor dat er in de  

Vriendschap die stand houdt 
Samen met mijn vriendin Riny kijk ik naar onze 
vriendschap, die 70 jaar geleden is begonnen. 
Twee kwebbelende meiden in de eerste klas 
van de lagere school en bij allebei stond op het 
rapport ‘praat een beetje te veel’. We kennen 
geen moment van ‘ik wil jou als vriendin’, het is 
vanzelf gekomen. In bijna alles trokken we samen 
op en speelden veel met elkaar. We werden volop 
tieners en bezig met toekomst, school, werk en 
niet in de laatste plaats verkering. Onze wegen 
gingen uit elkaar, omdat werk en zoveel meer bij 
ons heel verschillend was. Het leven slokt je op. 
En dan is er een reünie, wat een weerzien. En … 
we pakten de draad weer op we hadden allebei 
weer tijd om vriendin te zijn. Dat kwebbelen was 

veranderd in diepgaande gesprekken. Allebei zijn 
we vroeg weduwe geworden en alleen gebleven. Ik 
rijk gezegend met kinderen en kleinkinderen, Riny 
helemaal alleen. Dan komen er momenten dat je 
aan elkaar vraagt om er voor je te zijn. Je moet 
naar de dokter en wilt je kinderen niet lastig 
vallen; je bent geopereerd en wilt graag naar huis.
Meerdere momenten hebben we zo met en voor 
elkaar invulling gegeven en proberen we nog 
steeds. Ook al merken we dat het niet altijd 
makkelijk is qua gezondheid of tegen dingen op-
zien. Maar het belangrijkste blijft onaangetast, 
namelijk dat we elkaar vertrouwen en over alles 
wat ons bezighoudt kunnen praten.

•	 Marjolijn van der Haven-Verweij
KiZ-REDACTEUR

HARRY (79): Bij mij komen  
woorden boven als: delen, jezelf 
zijn, samen, geluk, plezier.  
Echte vriendschap is voor altijd.  
Vriendschap gaat niet met  
pensioen. Zo ben ik al meer  
dan 65 jaar bevriend met een 
oud-klasgenoot en dat is niet  
gestopt. Gelukkig zijn ook onze 
vrouwen dikke vriendinnen en met 
z’n vieren hebben we altijd veel  
plezier, maar kunnen we ook heel 
goed onze zorgen en verdriet 
delen. Ook al wonen we vrij ver uit 
elkaar, we zien elkaar toch regel-
matig. We spreken ook minimaal 
drie keer per jaar af om een dag 
met elkaar te fietsen. We hebben 
steeds heel wat te bespreken  
en we lachen wat af op zo’n dag.  
Als echte vrienden dus.

T
H

E
M

A

MARION (47), WENDY (49),  
LEONIE (46) over hun vriend-
schap: Vriendschap is heel waar-
devol. Vriendschap betekent: 
klaar staan voor jou als je het 
nodig hebt. Zoveel mogelijk  
alles met elkaar delen, elkaar 
vertrouwen, elkaar respecteren, 
niet oordelen als iemand anders 
is of zich anders gedraagt.  
Gewoon verder gaan waar we 
gebleven zijn, niet zeuren van  
‘ik heb je al zo lang niet gezien’.  
Leuke dingen samen ondernemen, 
of dat nou werk is of gezellige 
uitjes dat maakt niet uit.  
Het is heel belangrijk om goede 
mensen om je heen te hebben,  
die om jou geven en jij om hen.
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INTERVIEW • Je hoort het veel: eenzaamheid onder mensen neemt toe. Terwijl we meer  
contacten hebben door de ‘sociale’ media, lijkt het persoonlijke contact steeds minder aan  
bod te komen. Bij iemand langs gaan, samen iets ondernemen, een goed gesprek voeren.  
Kortom, voor elkaar aanwezig zijn. In de Bijbel wordt veel over vriendschap gesproken en ook 
Jezus had vrienden lief. Herman van Wijngaarden legt in zijn boek Leven als vrienden uit waarom 
vriendschap een levensbehoefte is. In dit vraaggesprek met Kerk in Zoetermeer geeft hij aan  
dat juist in de kerk mooie kansen liggen om vriendschap te ontwikkelen en te onderhouden.

‘Ik pleit ervoor  
dat er in de kerk  

ook een Friendship  
Course wordt 

gegeven’
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VAN DE REDACTIE

• Marieke (A.M.) van der Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTIE

Altijd bij je

KIJK

Gebroeders Huurman 
een vertrouwde naam 

voor al uw bouwwensen

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in  
nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhuurman.nl Kwaliteit Zekerheid
Service Garantie

Hospice Elim.

Ondersteuning in de 
laatste levensfase, 
ook bij u thuis.

079 8200881
www.hospice-elim.nl

079 8200881

Advertenties

Van der Kruk Consultancy
DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. Nettie van der Kruk
t  (06) 371 55 371
e contact@vanderkrukconsultancy.nl
i www.vanderkrukconsultancy.nl

Zoekt u iemand die uw 
administratie kan doen, 
maar kunt u deze niet 

in dienst nemen?

Vindt u uw 
administratie 

eigenlijk vervelend en 
tijdrovend werk?

Hebt u iets te 
veel financiële 
administratie 
omhanden?

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

gemeente naast, of misschien 
wel in plaats van, een Marriage 
Course een Friendship Course  
gegeven wordt. Als ik even  
reclame mag maken: mijn boekje 
kun je daarvoor gebruiken. En laat 
predikanten er vooral ook eens 
over preken. Als de Bijbel zoveel 
onderwijs geeft over vriendschap, 
moet het ook in de gemeente aan 
de orde gesteld worden.’

Wij zijn zo vaak een ‘gezinnetjes-
kerk’. Denk je dat mensen die 
single zijn zich achtergesteld  
voelen wanneer het gaat over  
trouwen en kinderen? 
‘Dat verschilt per single, maar 
er zijn er inderdaad die zich niet 
serieus genomen voelen. Het 
huwelijk is toch vaak de norm. 
Daar zeg ik op zich natuurlijk niks 
verkeerds van, maar er zou méér 
erkend moeten worden dat ook 
het ongetrouwd zijn een waarde-
volle levensbestemming is.  
Andersom kunnen singles zelf 
ook oproepen dat ze zielig of 
sneu zouden zijn. Praat gezellig 
mee over de kinderen van je 
vrienden en durf vervolgens ook 
je eigen verhaal te vertellen. 
Ik denk dat er meer aandacht 

voor singles komt in de kerk, 
maar we zijn er nog niet. Onlangs 
hield mijn dominee trouwens een 
preek over seksualiteit. Hij kwam 
bij mij checken hoe hij dat kon 
doen zonder mij tekort te doen. 
Dat vond ik heel mooi. Ik heb 
gezegd dat het voor mij genoeg 
was om even te benoemen dat 
niet iedereen een seksuele relatie 
heeft. Uiteindelijk heb ik vooraf-
gaand aan de preek heel kort iets 
verteld over mijn single-zijn, dat 
vond ik nog mooier.’

Je geeft aan dat je homoseksueel 
bent en niet hebt gekozen voor 
een huwelijk. Verlangde je meer 
naar vriendschap vanuit de kerk 
dan naar een huwelijksrelatie?
‘Ja, maar ik moet erkennen dat 
dat ook was doordat de optie 
van een huwelijksrelatie voor 
mij van het begin af aan buiten 
beeld was. Voor iemand die nu 
uit de kast komt, zal dat mogelijk 
anders liggen. Maar inderdaad, 
ik verlangde vooral naar vriend-
schap. In mijn jonge jaren lag 
zelfs dat moeilijk voor homo’s. 
Het werd in ieder geval niet  
gestimuleerd om als homo 
vriendschappen te sluiten,  

en al helemaal niet met andere  
homo’s. Bij de stichting Hart van 
Homo’s stimuleren we dat juist. 
Het was een belangrijke reden 
om me überhaupt in het onder-
werp vriendschap te verdiepen.’

Wie waren de vrienden van Jezus?
‘Dat is een interessante vraag. 
In Johannes 15 noemt Hij de 
discipelen Zijn vrienden. En over 
Lazarus en zijn zusters Martha  
en Maria wordt gezegd dat  
Jezus veel van hen hield. Lazarus 
noemt Hij expliciet ‘onze vriend’. 
Toch lijkt het erop dat Jezus in 
ieder geval één speciale vriend 
heeft gehad, namelijk Johannes. 
Waarschijnlijk is hij degene van 
wie wordt gezegd dat hij de leer-
ling was van wie Jezus veel hield. 
Ik vind het mooi dat de schrijver 
van de Johannesbrief – mogelijk 
Johannes zelf? – erbij vertelt  
dat hij naast Hem aan tafel lag.  
Dat was maar niet zomaar een 
neutrale plaats, het duidt op een  
zekere intimiteit. Intimiteit kon 
voor Jezus dus een belangrijk 
onderdeel van vriendschap zijn.’

Zie je Jezus of God als vriend? 
‘Ja, zij het dat mijn spiritualiteit 
gaandeweg wat meer verschoven 
is naar het beeld van Hooglied. 
Ik lees Hooglied als Gods liefdes
verklaring aan mij. Het raakt mij 
als ik probeer te beseffen dat 
God zelfs naar mij verlangt, zoals 
de bruidegom verlangt naar zijn 
bruid. Dat vat ik niet seksueel op, 
maar als iets heel intiems en heel 
persoonlijks.’ 

In een interview bij je boekpromotie  
in 2022 zeg je iets over jezelf  
als vriend. Heb je je sindsdien  
beter gedragen voor je twee  
beste vrienden of juist niet?
‘Leuke vraag! Niet héél veel beter, 
maar zeker niet slechter. Ik denk 
dat we met z’n drieën wel steeds 
meer naar elkaar toegroeien. Dat 
resulteert niet per se in veel dingen 
met elkaar doen, maar wel in een 
grotere vertrouwelijkheid.’

• Irene de Geus-Haasbroek  

en Leonie Vreeswijk-Feith

KiZ-REDACTEUREN

Herman van Wijngaarden (1963) is auteur en als jeugdwerker 
verbonden aan jeugdorganisatie HGJB binnen de Protestantse 
Kerk. Hij zet zich in voor de stichting Hart van homo's, die 
homoseksuele jongeren ondersteunt vanuit het geloof in Jezus 
Christus, en is actief binnen de Protestantse Gemeente Drieber-
gen. Van Wijngaarden heeft verschillende boeken geschreven. 
Leven in vriendschap. Een hoge vorm van liefde is een inspire-
rend boek en waardevolle gids met verhalen en voorbeelden, 
praktische tips, gespreksvragen en geestelijke inzichten. 

JOOP (73): Bij het woord ‘vriend’ 
denk ik snel aan onbelangrijke zaken, 
zoals een auto, je favoriete voetbal-
club of een lekker glas whisky. Maar 
bij de vraag wat ‘vriendschap’ eigen-
lijk betekent komt bij mij het woord 
‘vertrouwen’ naar voren. Ik heb een 
vriend, die ik één of twee keer per 
jaar ontmoet en al snel gaat het 
vooral om diepere dingen over het 
leven en over onze geloofsbelevenis. 
Ik zeg vaak dat de gesprekken met 
mijn vriend dieper gaan dan die met 
mijn eigen broer. Het is ook fijn om 
een vriend te hebben bij wie je op 
ieder moment van de dag terecht 
kan, want Jezus is mijn vriend!

‘Ik heb iets meegenomen wat ik niet mee kon nemen en toch bij  
me heb. Zie jij wat ik zie?’ Aan die vraag van de dominee in het  
kindermoment laatst in de Oude Kerk moet ik denken bij de foto’s  

in deze krant. Het licht die morgen was net voldoende: je schaduw. 

Het nodigt uit tot bespiegeling en beschouwing: wie is er altijd bij je en  
hoe gaat dat op voor een vriend? Je ziet het in reacties op de lezersvraag, 
in het perspectief van het interview, in de tekst over Jezus en zijn gestorven 
vriend, in de tekeningen. 

Een vriend die je met beide benen op de grond zet, een vriend die jou verder 
helpt. Een vriend die jij zelf kunt zijn en de vriend die we hebben in Jezus. 

‘Niemand heeft een grotere liefde dan hij  
die zijn leven geeft voor zijn vrienden.  
Jullie zijn mijn vrienden’,  
zegt Jezus in Johannes 15,  
‘en Ik heb jullie uitgekozen.’

‘Hoe kostbaar is uw liefde, uw vriendschap, God!’,  
zingt Psalm 36 vanuit een en hetzelfde grondwoord.  
En in Psalm 26 klinkt het houvast daarvan door: 

‘Bij de ENE weet ik mij veilig, ik wankel niet,  
want mij stond voor ogen  
uw vriendschap.’ 

Een vriend als je schaduw: altijd bij je. 

WILLEM (63): Vriendschap 
betekent voor mij: op hoogte-
punten samen vieren, in diepe 
dalen: elkaar dragen. In het 
alledaagse: er gewoon zijn.  
Weten dat iemand om je geeft, 
je niet veroordeelt als je de  
fout in bent gegaan maar je 
aanvaardt zoals je bent.  
En niet minder belangrijk: een 
tegenover durft te zijn als het 
nodig is. Ik ben dankbaar dat ik 
zulke vriendschap heb mogen 
ervaren. En ik hoop dat ik zo n 
vriend voor anderen mag zijn.
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de Gelder, Joop de Groot, Jaap Sneep, Matthé 
Vermeulen, Baukje Walet, Arco Weening

Contact bezorging 
Buytenwegh/De Leyens, Noordhove, Seghwaert, 
Oosterheem: Bert de Jong • T (079) 346 00 54  
Rokkeveen: Fam. J.C. Jol • T (079) 362 06 03
Meerzicht: dhr. P. v/d Broek • T (079) 321 43 91 
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart: 
Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

Kerk in Zoetermeer ook ontvangen?  
Wilt u ook (vrijwel) maandelijks Kerk in Zoeter-
meer ontvangen? Dat kan! Geef het door via 
info@kerkinzoetermeer.nl of bel de eind
redactie: (079) 3 522 519 Dit kan ook voor losse 
of extra nummers van een bepaalde editie.  

Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau is sinds januari dit jaar  
te vinden op: Boerhaavelaan 40,  
Kantoor B11-029/030, 2713 HX Zoetermeer.  
Te bezoeken op dinsdag- en vrijdagmorgen tussen 
9.30 en 11.30 uur • T 06-4559 0682 
E  kerkbureau@pgzoetermeer.nl

Oude Kerk
maandag 30 maart  18.00 Maaltijdviering jonge gezinnen

dinsdag 31 maart  19.30 Interkerkelijke Passieviering met Bachkoralen 

Ichthuskerk 30 en 31 maart, 1 april  19.30 Vesperviering

Oosterkerk 30 en 31 maart, 1 april  19.30 Vesperviering

CONTACT

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Predikant ds. Arjen Terlouw
T 06-1835 5778 • E predikant@oudekerkgemeente.nl
Scriba Ria Kamp •T (079) 361 03 18 • E scriba@oudekerkgemeente.nl
	
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID  
(DE REGENBOOG)
Predikanten ds. Jan en Els van der Wolf-Kox
Parelgrijs 56-58, 2718 NV • T 06-3863 6293 (Jan) 
E jtvanderwolf@gmail.com 
Werkdagen maandag t/m vrijdag • T 06-3863 6292 (Els)
E evanderwolfkox@gmail.com 
Vrije dagen woensdag en zaterdag
Scriba Annemieke Hobers-Nieuwenburg •T 06-2233 6695
E scriba@pwzz.nl

HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Predikant ds. Pieter Baas • Berkelstroom 47, 2721 AG 
T 06-8359 9143 • E predikantoosterkerk@gmail.com
Vrije dagen dinsdag- en donderdagmiddag, zaterdag
Scriba Marten Heikoop • T 06-4033 8226 
 E scribawijk4@gmail.com
Pastoraal werker Cocky van Dorp • T 06-2473 5383  
E cdvandorp@hotmail.com

Perron Oosterheem 
Oosterheemplein 320, 2721 ND
Pionier Johan-Krijn Klaasse 

T 06-1628 7567 • E pionier.perron@gmail.com • W perronoosterheem.nl

VRIJZINNIGE GEMEENTE ADVENTSKERK
Voorganger ds. Karl van Klaveren • T 06-1104 1992
Secretaris Max Hofman • E secretaris@vcgz.nl

KERNGEMEENTE DE PELGRIM  
Nieuwe locatie: Philipsstraat 3F 2722 NA 
Pionier Gerda Griffioen • T 06-2497 5092
E gerda@depelgrimzoetermeer.nl 

W www.depelgrimzoetermeer.nl	  
	
HERVORMDE MORGENSTERGEMEENTE
Predikant ds. J.M. Molenaar • Julianalaan 17, 2712 CB 
T (079) 316 37 12 • E predikant@morgenstergemeente.nl 
Scriba Arco Weening • T 06-2869 2939  
 E scriba@morgenstergemeente.nl 

SAMENWERKINGSGEMEENTE HET LICHTBAKEN
Predikant ds. Matthijs Biewenga • T 06-3391 7963 
E dominee.matthijs@lichtbakenzoetermeer.nl
Predikant ds. Hans-Jan Roosenbrand 
T 06-4112 0481 • E dominee.hans-jan@lichtbakenzoetermeer.nl
Scriba Marjon de Gelder • T 079-321 05 46 
E scriba@lichtbakenzoetermeer.nl	

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE 
Predikant ds. Folkert de Jong • T 06-1094 1959 
E f.dejong@ebg.nl
Werkgroep Zoetermeer zr. Sherida van Aalst 
T 06-1470 7188 • E sherida_62@live.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)
Predikant ds. Erika Dibbets-van der Roest • Toscaschouw 23, 2726 JJ • T 06-2197 6875 • E predikant@pwzn.nl • Vrije dag donderdag
Jongerenpastor Arianne Lodder • T 06-2324 1540 • E kerkelijkwerker@pwzn.nl • Werkdagen dinsdag t/m donderdag
Geestelijk begeleider Ronald Karsdorp • T 06-2260 7030 • E r.karsdorp@kpnmail.nl  
Scriba Marja Frericks • T 06-4600 0096 • E scriba@pwzn.nl

KERKDIENSTEN IN MAART
PROTESTANTSE GEMEENTE ZOETERMEER zondag 8 maart�   

Zondag Oculi - 'Mijn ogen tot U'
zondag 15 maart� 
Zondag Laetare - 'Verheugt u'

zondag 22 maart� 
Zondag Judica - 'Doe mij recht'

zondag 29 maart�     
Palmzondag

Witte Donderdag�   
2 april

Goede Vrijdag �   
3 april

Stille Zaterdag     
4 april

WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Oude Kerk • Dorpsstraat 59, 2712 AD 
T (079) 316 39 09 • W oudekerkgemeente.nl

	10.00 uur 
	 ds. A.D.L. Terlouw
	 Biddag voor gewas en arbeid 	
	 m.m.v. Kerkkoor Oude Kerk

	10.00 uur
	 ds. A.D.L. Terlouw

	10.00 uur  
	 ds. C. van den Berg Gouda
	18.30 ds. A.D.L. Terlouw	
	 Avondmuziek met  
	 Oude Kerk Ensemble

	10.00 uur
	 ds. A.A. van den Berg	
	 Heijnenoord

	19.30 uur	
	 ds. A.D.L. Terlouw	
	 Heilig Avondmaal

WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID
De Regenboog • Nathaliegang 263, 2719 CR 
T (079) 362 87 03 • W pwzz.nl

	10.00 uur  
	 mw. L. de Pooter-Dieleman	
	 Zang door Marije Verheijke 
	15.30 ds. E. van der Wolf-Kox	
	 Kerk op Schoot

	10.00 uur
	 gv.mw. H. van der Stelt

	10.00 uur
	 ds. J.T. van der Wolf

	10.00 uur
	 ds. E. van der  
	 Wolf-Kox

	19.00 uur  
	 ds. J.T. van der Wolf
	 Heilig Avondmaal

	19.00 uur 
	 dhr. M. Vermeulen 	
	 en mw. L. de Pooter

	21.00 uur 
	 ds. E. van der 	
	 Wolf-Kox en 
	 mw. L. de Pooter

WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Oosterkerk • Oosterheemplein 320, 2721 ND 
T (079) 593 78 08 • W oosterkerkzm.nl

	10.00 uur ds. P. Baas	
	17.00 uur ds. J. Reijm 
	 Rotterdam-Hillegersberg

	 Hart4U-dienst

	10.00 uur ds. P. Baas
	 Voorbereiding
	17.00 ds. B. van den 			
	 Bosch Benthuizen

	10.00 uur ds. P. Baas
	17.00 uur ds. P. Baas 
	 Heilig Avondmaal

	10.00 uur ds. N.  
	 de Jong Rotterdam	
	17.00 uur ds. P. Baas 
Dienst met Sela-liederen

	19.30 uur  
	 ds. P. Baas   
	 Heilig Avondmaal

	10.00 uur 
	 Gezinsdienst 	
	 kinderen en tieners
	19.30 ds. P. Baas

	20.30 uur 
	 Doopgedachtenis

PERRON OOSTERHEEM
Oosterkerk (bovenzaal)  
T 06-1398 4223 • W perronoosterheem.nl

	10.00 uur  
	 Frans van Dam

	10.00 uur
	 Jan Verkerk

	10.00 uur
	 Marijke Koers

	10.00 uur Johan-Krijn 	
	 Klaasse en Demelza  
	 van Daalen

WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD
Ichthuskerk • Parkdreef 258, 2724 EZ  
T (079) 341 36 20 • W pwzn.nl

	10.00 uur 
	 gb. R. Karsdorp

	10.00 uur
	 ds. E. Dibbets- 
	 van der Roest

	10.00 uur
	 drs. M. Pullen Dordrecht

	 met tolk Gebarentaal

	10.00 uur
	 ds. E. Dibbets- 
	 van der Roest

	19.30 ds. E. Dibbets- 
	 van der Roest  
	 Maaltijd van de Heer

	19.30 uur	
	 drs. M. Pullen

	22.00 uur 	
	 gb. R. Karsdorp

VRIJZINNIGE GEMEENTE 	10.30 uur 
	 Vrij-zinnig tafelgesprek

	10.30 uur
	 ds. K.H. van  Klaveren
	 Den Haag/ZoetermeerAdventskerk • Julianalaan 3, 2712 CB  

T (079) 316 61 76 • W vcgz.nl

KERNGEMEENTE DE PELGRIM 	10.00 uur 
	 Pelgrimviering 

	19.30 uur
	 Taizéviering
	 Moeder Teresasingel 100

	19.00 uur  
	 Meditatieve viering 		
	 Paastriduüm

	19.30  
	 Kruisviering rondom 	
	 Lucasevangelie

Nieuwe locatie • per 1 maart: Philipsstraat 3F 2722 NA
T 06-2497 5092 • W depelgrimzoetermeer.nl

HERVORMDE MORGENSTERGEMEENTE 	10.00 ds. W. van Vreeswijk 	
	 Rijssen
	18.30 ds. A.J. van den Herik 
	 Dordrecht

	10.00 uur  
	 ds. P. Vernooij Lekkerkerk
	17.00 ds. J.M. Molenaar

	10.00 uur  
	 ds. J.M. Molenaar	
	18.30 uur  
	 ds. G.C. de Jong Sliedrecht

	10.00 uur   
	 ds. J.M. Molenaar
	18.30 ds. M.J.  
	 Tekelenburg Monster

	19.30 uur 
	 ds. J.M. MolenaarMorgensterkerk • Nassaulaan 1 2712 AT

T (079) 316 23 46 • W morgenstergemeente.nl

SAMENWERKINGSGEMEENTE HET LICHTBAKEN 	14.00 uur 
	 dhr. J. van Sliedregt

	14.00 uur  
	 ds. M. Biewenga
	 Heilig Avondmaal

	14.00 uur
	 ds. H.J. Roosenbrand

	14.00 uur
	 ds. E. van der Linde 

	19.30 uur
	 ds. Matthijs Biewenga  
	 Heilig Avondmaal

	19.30 uur
	 ds. Hans-Jan 	
	 Roosenbrand

 9.00 / 9.30 / 10.00 	
	 Emmaüs-wandeling  
	 Omgeving LichtzijdeTijdelijk in: Het Kompas • Piet Heinplein 13 2712 KC

T (079) 341 53 48 • W lichtbakenzoetermeer.nl

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE 	14.00 uur  
	 ds. F. de Jong Rotterdam

	 Heilig Avondmaal

	19.00 uur	
	 br. H. BelfortAdventskerk • Julianalaan 3 • 2712 CB 

W ebg-haaglanden.nl

KERK & DIENST

WelThuis De Morgenster • elke vrijdag   15.30 uur

Contact: mw. M. van den Boomgaard T 06-2251 2609

Dienst voor doven • Chagallruimte Ichthuskerk

zondag 8 maart   10.00 uur   ds. E. Dibbets-van der Roest

WelThuis Vivaldi • maandelijks

zondag 15 maart   10.30 uur   ds. R. Algera  Maaltijd van de Heer

WelThuis Buytenhaghe

dinsdag 10 maart   15.00 uur   ds. R. Algera

De Camee • maandelijks • Camee 22, 2719 RL

donderdag 26 maart  16.00 uur • Contact: dhr. M. Vermeulen T 06-5532 5749

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten, de website PGZOETERMEER.NL en onze website KERKINZOETERMEER.NL

WelThuis Magnolia • wekelijkse themaviering • Oosterheemplein 232-237, 2721 NC

elke vrijdag   14.00 uur • Contact: mw. N. van den Berg • 079-341 41 35

BIJZONDERE DIENSTEN & VIERINGEN

Kopij aprilkrant
Berichten en activiteiten voor de aprilkrant 
graag insturen woensdag 11 maart. De 
april-editie van Kerk in Zoetermeer zal op 
woensdag 1 april verschijnen en direct daarna 
bezorgd worden op huisadressen, organisaties, 
kerken en instellingen. 

Vrijwillige bijdrage 
Het richtbedrag voor tien nummers per jaar  

van Kerk in Zoetermeer is € 25. 

Uw bijdrage voor dit jaar kan al naar 

NL15 RABO 0373 7337 04 t.n.v. Protestantse 

Gemeente Zoetermeer Kerkblad. Hartelijk dank!

      CONTACT VERTROUWENSPERSONEN

                    OUDE KERK
            Kees Hakkenberg en Willeke Verschoor 
E vertrouwenspersoon@oudekerkgemeente.nl

DE REGENBOOG
Hanneke von Meijenfeldt 
T 06-2956 6786
Bram van Strijen • T 06-8324 0255
E vertrouwensteam@pwzz.nl 

OOSTERKERK 
Henriëtte Griffioen 
Jaap Rodenburg • T 06-1327 4546 
E vertrouwensteam.oosterkerkzm@gmail.com 

ICHTHUSKERK
Binie Geut • T 079-320 09 06
Tamara Platteel • T 06-1091 2189
E vertrouwensteam@pwzn.nl

WEEKSLUITING

Biddag voor gewas en arbeid – woensdag 11 maart

Morgensterkerk 
 14.30 uur   ds. J.M. Molenaar Kinderdienst
 19.30 uur   ds. J.M. Molenaar

Oosterkerk 
 15.00 uur   kw. J.-K. Klaasse Kinderdienst
 19.30 uur   ds. P. Baas

Interkerkelijke Vrouwenviering

zondag 8 maart  16.00 uur   Ichthuskerk, Parkdreef 258

VESPERVIERINGEN STILLE WEEK

GEBEDSMOMENTEN

Oude Kerk
Elke dinsdag, 19.15-19.45 uur. 
	 E leenmanf@xs4all.nl

Oosterkerk
Elke twee weken, 4 en 18 maart
	 19.00-19.55 uur E gebedskring

oosterkerk@proton.me 

Ichthuskerk
Elke zondag van 9.15-9.30 uur. 
	 Jacoba Leeuwenburgh  

T 079-341 69 87

Bidden voor Zoetermeer
Elke eerste vrijdag, 19.00-20.00 uur.
	 De Uitkijk, Wattstraat 64  

E h_nebbeling@kpnmail.nl

Gebed vervolgde christenen
Iedere laatste zaterdag, 10.00-
10.30 uur, nabij Dobbe-eiland.
	 E roelie.vanderlinden@gmail.com

Gebed voor Midden-Oosten 
Elke tweede zondagavond. 
	 Ies Roos (Baptistengemeente)  

T 06-1662 9726

Women for women
Bidden voor vervolgde christen-
meisjes en christenvrouwen. Kijk 
ook op de website van Open Doors. 
	 maandelijks op woensdagmorgen  

E roelie.vanderlinden@gmail.com

Ook adverteren?
Bekijk onze advertentietarieven en neem 

contact op over de mogelijkheden!  

E advertenties@kerkinzoetermeer.nl  

W kerkinzoetermeer.nl
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Het is verleidelijk in dit verhaal 
een eind-goed-al-goed bood-
schap te ontwaren. Echter, het 
verhaal bevat een voor ons  
onverteerbaar wonder: een dode 
die het leven terugontvangt 
van Jezus. Dat stuit op onze 
21ste-eeuwse gevoeligheden. 
Onze moderne wereld is simpel-
weg niet groot genoeg voor won-
deren. Wij hebben ‘wetenschap-
pelijk vastgestelde natuurwetten’ 
die daar geen ruimte voor laten. 
Dood is dood. Einde verhaal. 
Niets meer aan te doen.
Johannes 11 wordt een meta-
forische vertelling. Of erger, we 
isoleren het in het verre verleden 
van mensen die we als veel goed-
geloviger beschouwen dan wij. 
Maar de goddelijke ironie begint 
bij ‘onze natuurwetten’. Want: 
als er natuurwetten zijn, dan is er 
een Wetgever, God. De Wetgever 
van de kosmische orde kan uit-
zonderingen maken. Dat is een 
wereldbeeld dat recht doet aan de 
ruim geschakeerde ervaringen van 
mensen door de eeuwen heen.

***
Mensen van twee millennia 
geleden waren net zomin naïef 
of goedgelovig als wij dat zijn. 
Martha is direct: ‘Heer, hij stinkt 
al, want hij ligt hier al voor de 
vierde dag.’ In een warm  
klimaat gaat ontbinding hard. 
Het verwijt van beide vrouwen aan 
Jezus is hetzelfde: ‘Heer, als u hier 

was geweest zou mijn broer  
niet zijn gestorven.’ Martha’s  
uitbrander is rechtstreeks en 
snoeihard. Maria kan zichzelf  
niet staande houden als ze haar 
klacht letterlijk voor Jezus’ voeten 
werpt. De twee zussen zijn  
vervreemd geraakt van Jezus.
Wij kunnen, ik kan, vervreemd 
raken van God in het lijden van 
verlies. Hoe dan kan God ons de 
verlangens van ons hart geven? 
Hoe kan Jezus zijn relatie met 
Maria en Martha herstellen? 

***
Wat opvalt is dat er twee keer 
wordt gezegd dat Jezus zich ergert. 
De Naardense vertaling spreekt 
over woede. En Hij huilt. Waarom? 
Hij weet zelf al wat Hij doen zal, 
dus zijn tranen zijn niet om de 
dood van Lazarus (zie vers 11).
De tranen en de woede van Jezus 
gaan om iets anders: het gaat 
om de breuk tussen Jezus en zijn 
vrienden. Die breuk gaat oneindig  
verder dan het verlies van een 
dierbare. Het gaat om een 
eeuwigheidsperspectief dat  
geheeld moet worden omwille 
van mensen met een naam en 
een gezicht. Daarin schuilt het 
diepste verlangen van ons hart.

***
Wat kan Jezus doen om die  
fundamentele breuk te herstellen?  
Zeker, Lazarus weer het leven 
in-roepen is wat Hij uiteindelijk 
doet. Maar Jezus is zodanig  

begaan met zijn vrienden, dat  
Hij hen iets wil geven dat de  
opstanding van Lazarus verre  
te boven gaat: ‘Ik heb je toch 
gezegd dat je Gods grootheid zult 
zien als je gelooft?’ Hij wil hun  
verlangen naar een levende Lazarus  
omvormen naar de herstelde  
relatie met Hem, en dus God.
Prediker spreekt in zijn beroemde 
rede ‘Er is een tijd van …’ (hoofd-
stuk 3) over het feit dat God ons 
de eeuwigheid in het hart gegeven 
heeft. In de afgebakende tijd van 
ons eigen bestaan spreekt de eeu-
wigheid tot ons vanuit ons eigen 
hart. Dat is een in dit leven onver-
vulbaar verlangen. Jezus roept 
Martha, en dus ook Maria, op tot 
geloof, dat wil zeggen vertrouwen 
in Hem met dát goede eeuwig-
heidsperspectief voor ogen.

***
De verzoening die Jezus aanbiedt 
aan zijn geliefde vrienden toen 
geldt evenzeer voor ons, hier en 
nu. Die verzoening is de crux van 
Jezus’ leven, sterven en opstan-
ding. Het is het diepste verlangen  
van ons hart gestild door de 
vriendschap met God Zelf. Want 
Hij, als onze Maker, kent wat er 
werkelijk in ons omgaat en wat 
ons vreugde geeft. Dan gaan we 
van vervreemding naar verzoening 
en vriendschap met onze Maker, 
Jezus Christus de  
Opgestane Heer.

• Jaap C. Hanekamp

Deze tekst komt uit de preek van JCH van 
zondag 1 februari 2026 in de Ichthuskerk. 
Jaap is gemeentelid samen met zijn lief 
Winie. Zijn boek ‘Vertrouwd met werkelijk-
heid’ (2026) gaat dieper in op dit thema. 

GELOOF IN PRAKTIJK

UITGELICHT

Lees meer op www.kerkinzoetermeer.nl

 

LIEFSTE       LIED ‘Mijn dierbare Heiland’

Mijn liefste lied? Dat is zó afhankelijk van  
stemming of omstandigheden. Voor mij kan  
dat heel uiteenlopend zijn. Als jonge tiener 

luisterde ik veel naar de piratenzenders voor de kust,  
maar herkende ook het heilzame in de klanken van  
Engelse hymnes op de lp’s van mijn ouders die ik graag  
opzette. De tekst verstond ik meestal toen nog niet. Het 
was meer de sfeer die de muziek opriep wat me aansprak. 
Ik ben nog steeds gevoelig voor wat muziek op kan roepen.  
En wanneer een aangrijpende tekst opgestuwd wordt door 
even aangrijpende muziek, dan wordt het stil van binnen. 
Het hele lijden en sterven van onze Heer wordt in de  
Johannes Passion van J.S. Bach verteld en gezongen.  
En dan klinkt deze aria door koor en bas:

De bas mag dan het antwoord ‘stillschweigend’ uitzingen: 
‘Ja!’ Met het koor stem je biddend stilletjes in met:  
‘Gib mir nur was du verdient’. 
Meer hebben we niet nodig. En ik word daar in deze  
lijdenstijd graag weer extra aan herinnerd.  

•	 Jan Peter Leenman  OUDE KERK GEMEENTE

Mein teurer Heiland, lass dich fragen,  
da du nunmehr an’s Kreuz geschlagen, und selbst  
gesaget: ‘Es ist vollbracht’. Bin ich vom Sterben  
freigemacht? Ist aller Welt Erlösung da?

Mijn dierbare Heiland, laat u vragen, omdat u  
aan ’t kruis bent geslagen en zelf hebt gezegd:  
‘Het is volbracht’. Ben ik dan nu vrijgemaakt van 
de dood? Is de verlossing van de wereld nabij?

A.M. van der Giessen-van Velzen - (079) 352 2519   -  Redactie.AMG@online.nl

Kerk op Schoot
Voor 0 t/m 4 jaar 
(oudere kinderen ook 
welkom!) samen met 

mama, papa, opa, oma, 
andere volwassene. Liedjes, 

gebed en bijbelverhaal van Jezus en 
de storm. Stil zitten en stil zijn hoeft 
niet, iedereen mag meedoen. 
	 8 maart, 15.30-16.00 uur,  

De Regenboog; T 06-3863 6292

 
‘De kracht van vrouwen’
Vrouwenviering op 
zondagmiddag 8 maart 
Wereldvrouwendag 
over inspirerende vrou-
wen dichtbij en verder 
weg. Welke vrouwen 
inspireren jou en waarom? Welkom 
– en mannen ook!
	 16.00 uur, locatie: Chagallzaal 

Ichthuskerk T 06-4468 8551 

Biddag voor gewas en 
arbeid
Kinderdiensten in 
Morgenster- en 
Oosterkerk rondom 
het thema ‘Wat 
verwacht jij?’, bij het verhaal van de 
blinde Bartimeüs. 
	 Zie p.4 voor tijd en plaats en  

ook de avonddiensten.

 
Psalmen schilderen 
Een ontdekkingsreis langs woord 
en kleur op zaterdag 14 maart van 
10.00-15.00 uur. Laat je inspireren 
door eeuwenoude teksten die troost, 
hoop en verwondering bieden.
	 14 maart, Ichthuskerk,  

aanmelden: T 06-1542 8619  
E jokevijf@xs4all.nl; € 15 

 
‘De maakbaarheid  
van geluk’
Bezinning rondom 
medisch-ethische 
dilemma’s, met gastsprekers en 
deskundigen. Drie avonden, los te 
volgen. Dinsdag 17 maart: de maak-
baarheid van het leven. 
	 17 maart, 20.00-21.30 uur, atrium  

De Kapelaan, Nicolaasplein 2, 

tweedeverdieping@hnpz.nl 

VEERTIGDAGENTIJD
Vespers Oude Kerk

Op woensdag 4  
en 18 maart zijn  
er in de Oude Kerk 
vespers in de  
Veertigdagentijd. 

Een halfuur van stilte, lied en lezing. 
Ook is er een kleinschalige  

‘Kruisweg’-expositie. Op dinsdag  
31 maart is er de interkerkelijke 
Passievesper met Bachkoralen uit 
de Johannes Passion (zie p.8).
	 4, 18 en 31 maart, 19.30 uur, 

Oude Kerk, Dorpsstraat 59  
W oudekerkgemeente.nl

Kruiswoorden van Jezus
Een halfuur stil worden rond één 
van de kruiswoorden van Jezus, elke 
donderdag in deze Veertigdagentijd 
in De Regenboog. 
	 5, 12, 19 en 26 maart van 19.15-

19.45 uur, Nathaliegang 263  
E evanderwolfkox@gmail.com 

Sobere maaltijden
•	elke donderdag t/m 2 april  
in de Chagallzaal vanaf 17.30 uur. 
Zelf meenemen: brood, soepkom, 
lepel. Aanmelden niet nodig.
	 Elvira Keller E openichthus@pwzn.nl

•	maandag 9 maart, 18.45 uur en 
woensdag 25 maart, 18.00 uur  
in De Regenboog. Na de maaltijd  
is er een korte vesper. 
	 E barry.noorloos@gmail.com  

T 06-8391 5672

•	dinsdag 17 en 31 maart in De 
Oase, Kerkenbos 8, 17.30-19.00 uur. 
Soep en lepel meenemen. 
	 opgeven T 06-4985 4526  

E mtderuiter48@gmail.com

Passie-Paasactie  
‘Van doornen naar kroon’
Vanaf de week voor Pasen (Palmzon-
dag 29 maart) kunnen voorbijgangers 
op het Oude Kerk-plein hun zorgen 
symbolisch achterlaten bij een kruis 
met doornenkroon. ‘We nodigen 
mensen uit om even stil te staan  
bij wat hen bezighoudt’, legt de 
werkgroep Kerk naar Buiten uit.  
‘Op beschrijfbare kaartjes kun je 
wat je dwarszit letterlijk bij het kruis 
achterlaten. Op Pasen transformeert 
dit beeld naar een koningskroon als 
symbool van hoop en Gods liefde. Bij 
het kruis wordt ook een puzzel uitge-
zet, waarbij een mooie attentie voor 
kinderen klaarligt.’ De opstelling blijft 
t/m Pinksteren staan en sluit aan 
bij het Feest van de Geest dat dan 
plaatsvindt.— Christiaan Verschoor

‘The Passion’ kijken
Op 2 april na de viering van Witte 
Donderdag weer samen naar 
‘The Passion’ kijken op groot 
scherm, vanaf ca. 20.15 uur. 
	 2 april, Parkdreef 258  

E openichthus@pwzn.nl 

VRIENDSCHAP IN DE LIJDENSTIJD

Hartsverlangen en de      crux van Pasen 

 

T
H

E
M

A

Het verlangen van ons hart. Psalm 37 zegt daar 
het volgende over in vers 4: ‘Schep vreugde in 
God, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.’ 
Hier sluimert het perspectief op vriendschap met 
God. Maar dan Johannes 11. Vrienden van Jezus, 
twee vrouwen, verliezen een dierbare. Het is het 
bekende verhaal van Martha, Maria en Lazarus. 

Advertenties

COLUMN ‘Bro’

‘Eej bro, hij doet het ook!’
‘Aram, ik word liever aangesproken met meneer.’
‘Maar meneer, zo noem ik iedereen.’

Wanneer ik naar huis wandel, richting Zoetermeer-Oost, rolt 
de dag als een filmrolletje door mijn hoofd. In het klaslokaal 
weigert Aram excuses aan te bieden. Daarom neem ik hem 
mee. Buiten het lokaal voelt hij de ruimte om zijn verspreking 
toe te geven. Ik denk na over hoe het anders had gekund. 

Mijn gedachten gaan terug naar een eerder gesprek  
met Aram. Hij vertelt dat hij uit Zuidoost-Europa komt. 
Ook vertelt hij over de bergen waar zijn familie woont  
en dat hij hen ieder jaar bezoekt. Tijdens het gesprek 

wordt duidelijk dat hij een hechte band met hen heeft.
Daaraan terugdenkend besef ik dat veel leerlingen familie-
leden hebben die even oud, of zelfs ouder zijn dan ik. Aram 
heeft in zijn land van herkomst ongetwijfeld familieleden van 
mijn leeftijd wonen met wie hij – gezien zijn verhalen – een 
hechte band heeft. Hij gaat zeer ‘broederlijk’ met hen om. 
Is het in dat licht niet begrijpelijk dat Aram mij ‘bro’ 
noemt? En: iemand aanspreken met ‘bro’ impliceert toch 
nabijheid in plaats van afstand? Is dat niet wat je als 
docent, op een open-christelijke school, graag wilt?

Aram noemde mij per ongeluk ‘bro’. Inmiddels word ik er 
ook blij van. ‘Bro’ biedt kansen tussen docent en leerling.

•	 Sem Verdouw 

HBO-THEOLOOG EN DOCENT GODSDIENST  
ORANJE NASSAU COLLEGE (CLAUSLAAN)
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BUURTMAALTIJDEN�

Klaver-4-maaltijden
Op 10 en 24 maart de afhaal- 
maaltijden tussen 16.30-17.30 uur.  
Op 17 en 31 maart: sobere maaltijd  
17.30-19.00: soepkom en lepel meenemen. 
	 Kerkenbos 8 T 06-4985 4526 of  

E mtderuiter48@gmail.com

Morgensterkerk
	 do 26 maart; opgeven T 079-316 99 22

Ichthuskerk
	 dinsdag 31 maart om 18.00 uur
	 E maaltijden@pwzn.nl T 06-5359 9999

KERK & STAD

Alle vaste contactgegevens en adressen vindt u op pagina 4 van deze krant. Bel, mail of kijk op de aangegeven websites voor actuele informatie. De agenda Uitgelicht op kerkinzoetermeer.nl houdt alles actueel. 

OPEN KERK

Nederlands babbelen
	 Elke di en wo 10.00-12.00,  

Morgensterkerk, Nassaulaan 1

Open Oosterkerk
	 Elke di 13.00-16.00 uur  

E p.j.van.daalen@casema.nl

INLOOP

Inloop De Herberg
Elke di van 10.00-12.00 uur, 
ook voor hulpvragen, i.s.m.  
Diaconaal Centrum Kruispunt. 
	 Dorpsstr. 59 W oudekerkgemeente.nl

Diaconaal Centrum Kruispunt 
Elke di van 13.00-15.00 uur.
voor gesprek, hulp en info. 
	 César Franckrode 60  

T 06-5321 2273  
E info@diaconaalcentrum.nl

Inloop Open Ichthus
Elke wo van 10.00-12.00 uur:  
ontmoeting, gesprek en stilte. 
	 Thea Streef T 06-2095 7228

Koffie-, thee- en  
aandachtschenkerij
Elke do van 10.00-12.00.
	 E info@depelgrimzoetermeer.nl

Inloophuis Rokkeveen
Elke vr in De Regenboog 
10.00-13.00 uur.
•	Middagpauzedienst van 11.30-12.00
•	Elke vierde vrijdag maaltijd 
	 T (079) 361 33 65  

E wil.bettenhaussen@gmail.com 

Inloop Morgensterkerk
Welkom van 10.00-11.45 uur 
elke eerste woensdag.  
	 4 maart, 1 april, 6 mei 
	 en 3 juni T 06-1492 1195  

E inloop@morgenstergemeente.nl

Open Kapelaan
Elke vrijdag Kruispunt-in-
loop voor hulp, een praatje, 
thee en koffie.  
	 10.30-12.30 uur, Nicolaasplein 2  

E info@dekapelaan.nl

PERRON OOSTERHEEM 
Oosterheemplein 320. Pionier Johan-Krijn Klaasse T 06-1628 7567  
E pionier.perron@gmail.com W perronoosterheem.nl 

Fitte Fifty’s
	 elke maandag 10.00-12.00 uur

Breiclub
	 tweewekelijks op ma 14.00-16.00 uur 

E tanniejorna@gmail.com 

Ontmoetingslunch
	 elke woensdag 12.15-13.15 uur

Crea Club
	 elke don 14.00-16.00 uur 

Koffieochtend Middin
	 elke vrijdag 10.00-12.00 uur

Wandelclub 
	 elke vrijdag 10.00-11.00 uur, 

start bij Enjoy Life

Open Lichtzijde
	 Elke ma en do 14.00-15.30, 
	 De Doortocht, Hekbootkade 60 

Open Oude Kerk
	 Elke vr 14.00-15.30 uur  

voor stiltemoment,  
bezichtiging en expositie

• Particuliere verhuizingen

• Kantoor- en bedrijfsverhuizingen

•  Nationale en
internationale verhuizingen

•  Verwarmde en beveiligde
inboedel-/archiefopslag

• Verhuiswinkel

Zernikestraat 22  |  2721 KW Zoetermeer  |  The Netherlands  |  079-36 11 368  |  info@henneken.nl
www.henneken.nl

Professionele verhuizers... van huis uit.

Luisterend bidden 
In februari is de cursus Luisterend 
bidden van start gegaan. Gedurende 
zes avonden ontdekken en oefenen we 
samen de diepte en breedte van het 
gebed. Met elkaar groeien we in ver-
trouwen en verwachting als groep van 
35 deelnemers.

Extra koffieochtend 
Op elke laatste vrijdag houden we de 
wekelijkse Middin-ontmoeting, een 
plek waar mensen begeleid wonen 
met extra ondersteuning, in de Ooster-
kerk. We hopen u daar te ontmoeten! 

Feest van de Geest
Net als in 2024 organiseert een  
interkerkelijke werkgroep dit jaar  
de tentoonstelling Feest van de  
Geest in negen Zoetermeerse  
kerken tijdens het Hemelvaart- en 
Pinksterweekend van 13.00-17.00 uur. 
Het thema is ‘Elkaar verstaan’.  
Een mooie gelegenheid om als kerk 
mensen te verwelkomen en in  
gesprek te gaan, ook samen met de 
kunstenaars. Doe mee in het gastteam 
en geef je op bij Johan-Krijn!  
Meer over dit evenement op 
W feestvandegeestzoetermeer.nl

Nieuw adres! Philipsstraat 3F. W depelgrimzoetermeer.nl 
pastor-pionier: Gerda Griffioen T 06-2497 5092 E info@depelgrimzoetermeer.nl  

DE PELGRIM		

Ochtendgebed en ontbijt
	 7.30 gebed, aansluitend 8.00 ontbijt , 

basisschool De Regenboog,  
Kerkenbos 12  

Emmaüswandeling
	 elke vr, 10.30-12.00;  

Balijhoeve, Kurkhout 100

Spelletjesavond
	 6 maart, 19.30

Pelgrimviering
	 8 maart, 10.00

Lange-afstandswandeling
	 8 maart, 11.30 uur, € 10 

Crea-middag
	 17 maart, € 5; bel voor info

Taizéviering
Elke vierde zondag:  
oecumenisch en meditatief. 
	 22 maart, 19.30 uur,  

Moeder Teresasingel 100

Ontmoetingsmaaltijd
	 1 april, 18.00-19.30 uur

Advertenties

Hart voor je vak en liefde 
voor christelijk onderwijs

Direct solliciteren? Scan de QR-code of ga 
naar werkenbijdriestar-educatief.nl.

Surveillant(e) 

Driestar educatief is op zoek naar een

Als surveillant speel je een belangrijke rol in het soepel 
en veilig laten verlopen van tentamens. Dankzij jouw 
rustige uitstraling en nauwkeurige manier van werken 
voelen kandidaten zich op hun gemak en blijft de 
omgeving ordelijk en professioneel.

Wat wij bieden: €20,50 bruto per uur, flexibele 
werktijden en een zelfstandige rol waarin jouw 
nauwkeurigheid het verschil maakt.

in Gouda, oproepbasis

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

www. i ch thusboekhandel . n l

Dorpsstraat 74 
2712 AM  Zoetermeer
079-3162081

ICHTHUSBOEKHANDEL.NL

Het nieuwe Zoetermeer
Ik zag een visioen. 
Het was vrijdag rond 11.30 uur in de morgen.

Ik stond boven op het Buytenpark en keek uit over de stad
en de bleke winterlucht boven de A12 scheurde open.
Ik zag Zoetermeer, schitterend als een zeldzaam kristal
als glinsterend water waarin het zonlicht weerkaatst.
Ik zag en zie: alle ziekte was verdwenen uit de stad,
er waren geen probleembuurten meer,
geen kloof tussen riante villa’s en anonieme flats.

Ik zag het Heemkanaal met helder stromend water dat leven geeft
en de Geest liet mij de boom van het leven zien
middenin het Stadshart, groeiend door beton en steen,
de bladeren van de boom waren tot genezing 
van alle bevolkingsgroepen 
oude en nieuwe Zoetermeerders,  
mensen uit Suriname en Indonesië, Turkije en Marokko
samen dansten ze door de straten en zongen  
een lied van aanbidding voor God en het Lam.

Ik keek rond en zie: er was geen wij-zij meer, geen eigen volk eerst
geen uitsluiting, geen armoede, geen Voedselbank
geen hardheid of haat
geen messen in jaszakken, geen zakjes met poeder
er waren geen eenzame ouderen meer, geen tieners met dode ogen
en ik zag vrouwen ’s nachts veilig alleen door de stad fietsen
en geen kind werd meer gepest of misbruikt.

Ik zag een oude vrouw bij de Mandelabrug haar hoofd optillen
en schaterlachen als een jong meisje.

Waar ik ook keek, overal was liefde en vreugde,  
een glanzende vrede
want God woonde midden tussen de mensen
als stralend middelpunt van de stad
en jong en oud verheugde zich over Hem.

Dit was wat ik zag, uitkijkend over de stad
en toen de hemel zich weer sloot en alles werd zoals het is
wist ik zeker: dit visioen is geen bedrog
want in mij fluisterde een stem die zei:  
‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw.’

Bewerking ‘Het nieuwe Glasgow’ (worshipforworkers.com):  
ds. Pieter Baas, januari 2026. Beeld 'Het nieuwe Zoetermeer': David van Keulen

Het gedicht ‘Het nieuwe Zoetermeer’ 
geeft een utopisch beeld alsof de 
stad model staat voor het nieuwe 
Jeruzalem uit het Bijbelboek  
Openbaring. Ds. Pieter Baas las zijn 
bewerking van de Schotse stad Glas-
gow onlangs voor in de Oosterkerk 
bij het thema ‘Uw Koninkrijk kome’. 
De redactie van Kerk in Zoetermeer 
vroeg drie christen-politici van  
partijen die op 18 maart aan de 
Zoetermeerse gemeenteraads
verkiezingen meedoen, te reflec
teren op ‘dit visioen’. Dat deden zij 
met graagte. Oosterkerkgemeentelid 
David van Keulen genereerde het 
toepasselijke beeld met levensboom. 
— Jan Blankespoor  KiZ-REDACTEUR
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Bij de ChristenUnie-SGP zeg-
gen we vaak dat we ‘het goede 

zoeken voor de stad’. Dat kun je 
op allerlei manieren inkleuren. In 
zorg voor de natuur, in omzien 
naar elkaar, in zorg voor mensen 
die zichzelf niet kunnen redden. 
De afgelopen vier jaar heeft onze 
wethouder Bouke Velzen bijvoor-
beeld bijgedragen aan het armoe-
debeleid en aan duurzaamheid. 
Een mooie invulling van onze visie 
voor de stad. Met gevouwen han-
den en zichtbare resultaten.

Het gedicht van dominee Baas 
geeft een prachtig gezicht aan dat 
‘goede voor de stad’. Het biedt 
een blik op het koninkrijk van 
God, in verlangende woorden. 
Je kunt er bijna even rondlopen. 

Een koninkrijk dat komt, maar 
waaraan we nu ook al met elkaar 
willen werken. Dat is waarom wij 
ons dag in dag uit inzetten voor 
Zoetermeer – om iets zichtbaar te 
maken van wat God met ons voor-
heeft. Vrede zoeken, recht doen. 
Met een betrouwbare koers en 
mensen op wie je kunt rekenen. 

Op onze posters en flyers voor de 
gemeenteraadsverkiezingen staat 
‘voor een stad met een hart’. 
Buren met hart voor elkaar,  
bloeiende gezinnen, een overheid 
die er is om de inwoners te  
dienen. We zetten ons in voor 
kerken, die een sleutelrol spelen  
op allerlei vlakken. Voor het 
voorkómen van eenzaamheid en 
armoede. Steeds weer noemen 

we de jeugd, de Dorpsstraat en de 
fiets. We werken graag in de alle-
daagse praktijk aan een positieve 
beweging. Om nu al iets te laten 
zien van de heelheid die meekomt 
met Gods plan met ons. 

Het gedicht ‘Het nieuwe  
Zoetermeer’ sprak me extra  
aan omdat ik zelf ook graag  
gedichten schrijf. Toen ik net 
raadslid was, in 2018, schreef ik:

… wie in de politiek
bij lof en bij kritiek
stabiel zichzelf wil blijven
die moet dit onderschrijven:

Niet ons, o Heer, 
maar Uw Naam geef de eer. 

• Francijn Brouwer

FRACTIEVOORZITTER  

CHRISTENUNIE-SGP ZOETERMEER

KERK & STAD

WWW.HERBERGOUDEKERK.NL

H E R B E R G 
OUDE KERK
ZOETERMEER

Dorpsstraat 59, 2712 AD Zoetermeer
E info@herbergoudekerk.nl  M 06 8351 0287 

klassieke 
concerten 
en zaal-
verhuur 

Een fatsoenlijk 
Zoetermeer.
Bekijk onze oplossingen voor 
Zoetermeer op cda.nl/zoetermeer

           Vragen, opmerkingen  

of ideëen om Zoetermeer

nog mooier te maken?  

Scan de QR-code!
Véronique
Frinking

Advertenties

Zoetermeer

#1  Francijn Brouwer
Lijsttrekker

#37  Bouke Velzen
Wethouder

#2  Alexander Bruin
Kandidaat-raadslid

‘Het goede zoeken voor de stad, met 
gevouwen handen en omzien naar elkaar’

‘Elke boom, elk ontbijt, elke brug  
tussen mensen is een begin’

Op zaterdag liep ik 
door het hertenkamp 

Rokkeveen en ik dacht aan het 
gedicht ‘Het nieuwe Zoetermeer’. 
Een stad zonder kloof tussen arm 
en rijk. Zonder wantrouwen.  
Zonder angst. Een stad waar 
vrouwen ’s nachts veilig naar huis 
fietsen en waar niemand met een 
lege maag naar school hoeft.

Dat visioen raakt aan waar 
GroenLinks-PvdA Zoetermeer 
zich elke dag voor inzet. Tijdens 
het Perspectiefdebat van juni 
2025 dienden wij de motie  
‘Vertrouwen boven Wantrouwen’  
in voor een overheid die naast 
mensen staat in plaats van  
tegenover hen. Natuurlijk moet 
de gemeente rechtvaardig hand-
haven, maar altijd met oog voor 
de mens. Dit vertrouwen zorgt 
ervoor dat regelingen beter  
worden benut door wie ze écht 
nodig heeft. Het betekent een 
betere relatie tussen burger en 
overheid. Een stapje dichter bij 
die stad van licht en vrede.
Ook het schoolontbijt past in dat 
visioen, want op een lege maag 
kun je niet leren. Dankzij de inzet 
van velen, onder wie betrokken 
vrijwilligers uit de Protestantse 
Gemeente Zoetermeer, beginnen  
kinderen hun dag met een  
gezond ontbijt en een moment 
van rust. Het lijkt klein, maar het 
maakt een wereld van verschil.

Extra bomen, groene school
pleinen, ruimte voor egels en 
insecten, het zijn tekenen van 

hoop. Een stad die ademt en 
zorgdraagt voor mens, dier en 
klimaat. Waar buurtmoestuinen 
mensen verbinden zonder dat 
daar eerst veel woorden voor 
nodig zijn.
Want ontmoeting is onmisbaar. 
Via taalcafés, buurtinitiatieven en 
interreligieuze avonden bouwen 
we bruggen. Waar mensen elkaar 
leren kennen, groeit begrip en 
verdwijnt eenzaamheid. Daarom 
heeft GroenLinks-PvdA keihard 
gestreden voor het behoud van 
Wijkcentrum De Vlieger. Iedere 
keer als ik mijn afval naar het  
milieueiland breng náást De 
Vlieger, word ik er weer aan 
herinnerd hoeveel activiteiten 
er worden georganiseerd in het 
wijkcentrum omdat mensen  
behoefte hebben aan samen  
activiteiten ondernemen. 
Ook veiligheid hoort bij de stad 
van licht en vrede. Daarom  
organiseerden GroenLinks-PvdA- 
vrouwen mede de lichtjestocht 
‘Wij eigenen de nacht toe’.  
Omdat ook in Zoetermeer  
meisjes en vrouwen zonder angst 
thuis moeten kunnen komen.

Het visioen uit het gedicht is nog 
geen werkelijkheid. Maar elke 
boom, elk ontbijt, elke brug tussen  
mensen is een begin. Zie, wij 
werken samen iedere dag om  
alle dingen nieuw te maken.

•	 Jennifer van Werkhoven

GROEN LINKS-PVDA ZOETERMEER

‘Met oog voor elkaar, voor de stad en voor de toekomst’ 
Het gedicht ‘Het nieuwe 
Zoetermeer’ schetst een 

stad waar we allemaal naar 
verlangen: een plek waar mensen 
elkaar zien, waar niemand wordt 
buitengesloten en waar zorg en 
verbondenheid vanzelfsprekend 
zijn. Het is een visioen dat uitno-
digt tot bezinning.

Voor het CDA is dit herkenbaar. 
Politiek begint voor ons niet bij 
systemen of cijfers, maar bij 
mensen. Bij de overtuiging dat 
we verantwoordelijkheid dragen 
voor elkaar en voor de stad die 
ons is toevertrouwd. Dat vraagt 
om bestuur dat niet alles belooft, 
maar wel doet wat nodig is – 
zorgvuldig, uit te leggen en met 

oog voor de lange termijn.
De vragen die het gedicht  
oproept, zijn in Zoetermeer  
dagelijks voelbaar. De druk op  
de woningmarkt, de toegankelijk-
heid van zorg, de leefbaarheid en 
veiligheid in wijken die veranderen.  
Voor het CDA horen deze onder-
werpen bij elkaar. Wonen kan 
niet los worden gezien van zorg, 
en veiligheid niet van ontmoeting 
en sociale samenhang.
Wij geloven dat bouwen nodig is, 
maar alleen verantwoord als men-
sen zich ook thuis kunnen blijven 
voelen. Dat zorg nabij moet zijn, 
juist voor wie het moeilijk heeft.  
En dat een overheid haar gezag 
niet ontleent aan regels alleen, 
maar aan betrouwbaarheid: zeggen 

wat je doet en doen wat je zegt.
Het gedicht beschrijft geen 
maakbare werkelijkheid. Dat 
hoeft ook niet. Het herinnert ons 
eraan dat samenleven altijd  
onderhoud vraagt: aandacht  
voor elkaar, zorg voor de stad en 
het besef dat keuzes gevolgen 
hebben. Niet alles is op te lossen, 
maar we zijn wel verplicht het 
goede te zoeken.
In die houding wil het CDA werken  
aan Zoetermeer. Niet vanuit  
grootse beloften, maar vanuit 
dienstbaarheid. Met oog voor 
elkaar, voor de stad en voor de 
toekomst die we samen dragen.

•	 Veronique Frinking

CDA ZOETERMEER
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PERSPECTIEF
In de Perspectief-rubriek wordt steeds een bijbeltekst 
belicht, gewoonlijk gekozen uit het leesrooster van  
Taizé ‘Elke dag de Bijbel open’, en voorzien van een 
(kunst)afbeelding.  

KERK & CULTUUR

LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé  
gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan. Het hele leesrooster 
voor deze maand kunt u downloaden van www.kerkinzoetermeer.nl

UITGELEZENIntens verhaal van een diepe vriendschap

WO. 25 MAART Habakuk 3:18-19
Ik zal juichen voor de Heer, jubelen  
voor de God die mij redt.

DO. 26 MAART Lucas 10:25-37
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart 
en met heel uw ziel en met heel uw kracht 
en met heel uw verstand, en uw naaste 
als uzelf.

VR. 27 MAART Jesaja 58:6-8
Als je misdadige ketenen losmaakt, de 
verdrukten bevrijdt, je brood deelt met 
de hongerige, onderdak biedt aan armen 
zonder huis, dan breekt je licht door als de 
dageraad en zul je voorspoedig herstellen.

ZA. 28 MAART Johannes 15:9-17
Jezus zei tot zijn leerlingen: Jullie hebben 
niet mij uitgekozen, maar ik jullie.

ZON. 29 MAART Matteüs 26:36-46
Jezus zei tot zijn leerlingen: Blijf wakker 
en bid dat jullie niet in beproeving komen; 
de geest is wel gewillig, maar het lichaam 
is zwak.

MA. 30 MAART Wijsheid 1:11-15
De dood is niet door God gemaakt. 
God vindt geen vreugde in de ondergang 
van enig levend wezen. Hij heeft alles 
geschapen om het te laten bestaan.

DI. 31 MAART Johannes 12:23-36
Jezus zei: Wanneer ik van de aarde  
omhooggeheven word, zal ik iedereen  
naar mij toe halen.

Jezus zei tot zijn leerlingen: 
Jullie hebben niet Mij uitgekozen, 

maar Ik jullie.
Johannes 15:16

Als touringcarchauffeur vervoer ik de meest uiteenlopende groepen 
naar hun bestemming. Laatst bracht ik Excelsior-supporters van  
Rotterdam naar de uitwedstrijd tegen NAC Breda. Een bijzonder  

en bont gezelschap. 
Ik maak graag een praatje met mijn gasten en ik vroeg of er altijd zoveel 
supporters meereizen. Het waren er bij elkaar wel een paar honderd, best 
veel voor kleine club. En ja, het waren er meer dan gebruikelijk, zo vertelden 
ze mij, maar dat was niet zo gek want de resultaten van de club waren de 
laatste tijd best goed. Ook bij het voetbal spreekt een winnaar nu eenmaal 
meer aan dan een verliezer, blijkt maar weer. 

Het groepje supporters van Jezus is in de aanloop naar Zijn dood wel heel 
klein geworden. Bij zijn ‘koninklijke’ intocht in Jeruzalem stonden er nog 
honderden te juichen. In de nacht voor zijn veroordeling waren daar slechts 
enkelen van over. 
Vriend zijn van Jezus is niet zo moeilijk als Hij wint, als Hij geneest en als  
Hij doden opwekt. Maar als Hij verliest en zelfs sterft, dan wordt het heel 
wat moeilijker. In een wereld waarin zoveel leed is, zoveel onbegrip, haat en 
nijd, een wereld waar God verder weg lijkt dan ooit te voren, daarin valt het 
niet mee om Zijn ‘vriend’ te zijn en te blijven. 

Wat een geweldige troostrijke woorden horen we Jezus dan zeggen: ‘Jullie 
hebben Mij niet uitgekozen, maar Ik jullie.’ Ik had allang afgehaakt, maar Hij 
koos mij en daarom raak ik niet van Hem los. Zelfs niet als ik in de wanhoop 
van de donkere nacht Hem de rug toe keer en bij Hem vandaan vlucht. 
Jezus’ liefde voor Zijn vrienden is zo onbeschrijfelijk groot, dat Hij ons vast-
houdt ook als wij loslaten. Gelukkig maar, want alleen daardoor mogen we 
straks samen met Hem en al Zijn vrienden Zijn opstanding vieren.    

•	 Willem van Rumpt

PERRON OOSTERHEEM

Dius, de negende roman van Stefan Hertmans, is 
een prachtige, literaire roman over de vriendschap 
tussen de jonge kunstenaar Dius en zijn tien jaar 

oudere universitair docent kunstgeschiedenis Anton. Twee 
gevoelige mannen die, door hun behoefte aan schoonheid  
in klassieke kunst en muziek, zich niet thuis voelen in de 
moderne maatschappij en eigenlijk hadden moeten leven 
in de 17e of 18e eeuw. Toch zijn zij heel verschillend: Dius 
is de kunstenaar, Anton degene die over de kunst nadenkt. 
Daarin vullen zij elkaar aan en zijn zij vrienden op het hoogste 
niveau, volgens de schrijver. (Zie: interview ‘Hertmans over 
Dius’, Openbare Bibliotheek Brugge, YouTube.)

De ik-verteller Anton vertelt de geschiedenis van de vriend-
schap achteraf en doet dat met een groot aantal verwijzingen 
naar vooral renaissancistische kunst. Er wordt veel  
gefilosofeerd over kunst, wat deze roman af en toe op een 
essay doet lijken. De jonge vriend van Anton is de hoofd
persoon en draagt de naam Dius, afgeleid van Egidius. Dat 
kan een verwijzing zijn naar het bekende middeleeuwse 
Egidiuslied, waarin de verteller – net als in Hertmans’ roman 
– uiteindelijk de achtergebleven vriend is.

De vriendschap tussen de jonge, dominante Dius en de 
wetenschapper Anton wordt vooral beschreven vanuit hun 

verblijf in een oud gildehuis op het platteland. Daar kunnen 
de twee eenzame mannen zich afzijdig houden van de  
buitenwereld. Zij maken keuzes tussen hun vriendschap en 
de liefde, met als gevolg dat zij elkaar een tijdlang uit het oog 
verliezen. Hun vriendschap blijft ondanks dat intens tot aan 
het emotionele eind.

Het lezen van Dius kost tijd. Het is leerzaam en interessant 
om de beschrijvingen van de kunstwerken te volgen door 
de betreffende stukken via internet zichtbaar te maken, wat 
natuurlijk niet verplicht is. Stefan Hertmans laat zien dat hij 
een kunstkenner is (hij was zelf ook docent kunst) en zorgt 
ervoor dat de lezer zich goed kan inleven in de wereld van 
kunstenaar en ‘kunstschrijver’.  
Hij heeft een intens verhaal  
geschreven over het maken van 
kunst, schrijven, ambachtelijk  
zwoegen, gekrenkte liefde, maar 
vooral het verhaal van een diepe 
en bijzondere vriendschap.

• Hanneke Lam

KiZ-REDACTEUR

Stefan Hertmans, ‘Dius’, Amsterdam: 
De Bezige Bij, 2024, € 24,99

CULTURELE AGENDA 
Alle culturele activiteiten met toelichting staan ook op www.kerkinzoetermeer.nl

Carillonconcert
7 maart ‘Voorjaarsver-
langen’ – Johan van 
Oeveren, met ‘Lente-
dans’ gecomponeerd 
voor de Zoetermeerse beiaard. 
	 vanaf toren Oude Kerk, Dorpsstraat 

59; informatie: beiaardier Johan van 
Oeveren T 06-4803 7180

OUDE KERK
Lunchpauzeconcerten
  4 maart 	Carla Bos – harp
11 maart 	Pauline Schenkelaars – 	
			   blokfluit & Ronald de Jong 
			   – orgel & klavecimbel
18 maart	 Rebay Duo: Peter Hutten – 
			   klarinet & Leo van Rutte – 
			   gitaar 
25 maart	 Geurt van Lagen – orgel 
1 april 		 David van Ooijen – luit 
	 12.45-13.15 uur, Dorpsstraat 59, 

deurcollecte W herbergoudekerk.nl

‘Moments that Drift’ 
Kleurrijke  
expositie van de 
Zoetermeerse 
kunstschilder 
Albert Boot.  

Hij presenteert ook ongewone  
objecten, die aan het denken zetten 
en leuke gesprekken uitlokken.  
Te zien in de Herberg-benedenzaal  
van de Oude Kerk, Dorpsstraat 59. 
	 dinsdag Inloophuis 10.00-12.00 uur, 

Lunchpauzeconcerten woensdag 
12.30-14.00 uur, Open Kerk vrijdag 
14.00-15.30 uur (foyer gesloten op 
6 en 13 maart), na kerkdiensten en 
vieringen W herbergoudekerk.nl

REGENBOOGMUZIEK
‘Songs without words’
Meesterpianist 
Bas Verheijden 
speelt werken  
van Felix en  
Fanny Mendels-
sohn en lied-
componist bij uitstek Franz Schubert. 
Het programma heeft als titel  
‘Songs without words’. 
	 11 maart, 20.15 uur, Nathaliegang 

263; € 16,50 / tot 25 jaar: € 5 / 
Zoetermeerpas: gratis  
W regenboogmuziek.nl

PASSIECONCERTEN
Na-de-lunchconcert  
Oosterkerk
Op dinsdag 10 maart is er in de  
Oosterkerk het maandelijkse  
Na-de-lunchconcert, deze keer met 
het thema ’40 dagen naar Pasen’. 
Samen met sopraan Lisa Korthals 
Altes zingt het Christelijk Mannenen-
semble Zoetermeer o.l.v. Johan van 
Oeveren werken van Mozart, Bizet, 
Pärt en Bach, onder meer ‘Ave Verum’, 
de aria ‘Aus Liebe’, en ‘Agnus Dei’. 
Toegang gratis, bijdrage welkom, 
koffie en thee na afloop. 
	 10 maart, 13.30-14.15 uur,  

Oosterheemplein 320

Avondmuziek Oude Kerk
Zondag 22 maart is er in de Oude Kerk 
een muzikale avonddienst in de vorm 
van een Avondmuziek, passend bij 
de lijdenstijd. Het is een viering met 
lezing en lied, gebed en instrument. 
Het Oude Kerk Ensemble staat onder 
leiding van cantor-organist Geurt van 
Lagen, er is een solo-instrumentalist 
en de liturg is ds. Arjen Terlouw. 
	 zondag 22 maart, 18.30-19.30 uur, 

Dorpsstraat 59; beelduitzending  
en liturgieboekje via  
W oudekerkgemeente.nl 

Vocapella zingt ‘Crucifixion’ 
Op zaterdag-
middag  
28 maart om 
15.00 uur 
neemt het CKC 
Kamerkoor  
Vocapella je 
mee in een 
bijzondere 
muzikale 
uitvoering: de kruisiging van Jezus. 
In de sfeervolle Oude Kerk in Zoeter-
meer klinkt dan ‘Crucifixion’ van John 
Stainer. Een mooi begin van de Stille 
Week. Onder leiding van dirigent  
Nathan Groot Nibbelink brengt  
Vocapella deze mooie muziek tot 

leven, begeleid door organist Geurt 
van Lagen. De solopartijen worden 
gezongen door tenor Carlos Gomes 
Filipe en bas Carlos Pimentel Ribeiro 
De Figueiredo. 
	 zaterdag 28 maart, 15.00 uur, 

Dorpsstraat 59; € 12,50 via  
ckc-zoetermeer.nl/evenementen  
of aan de zaal. 

Passievesper  
met Johannes-koralen
Op dinsdag 31 maart 
is er in de Oude Kerk 
een Passievesper van 
19.30-20.30 uur. Een 
interkerkelijk koor, 
samengesteld uit zan-
gers uit verschillende 
Zoetermeerse kerken, 
zingt vierstemmig 
Bachkoralen uit de Johannes Passion 
en de lezingen uit het Johannesevan-
gelie worden verzorgd door lectoren 
uit diverse kerken. Een gezamenlijke 
avond met Woord en lied in de vorm 
van een Avondgebed, als onderdeel 
van de Stille Week, in de aanloop 
naar het opstandingsfeest van Pasen.
	 dinsdag 31 maart, 19.30-20.30 uur, 

Oude Kerk, Dorpsstraat 59  
W oudekerkgemeente.nl voor  
liturgie en beelduitzending

Regenboogconcert  
in de Stille Week 
Het concert in de Stille Week wordt 
dit jaar gegeven door het VOCA  
Ensemble uit Den Haag: zangeressen 
Lisa Korthals Altes, Gabriëlle Sturrus 
en Daniëlle van Lieshout, begeleid 
door Marijke van Klaveren op piano. 
Op het programma de ‘Lamentaties 
van Jeremia’, werken van Orlando  
di Lasso en Francis Poulenc en het  
geliefde ‘Stabat Mater’ van Pergolesi.
	 woensdag 1 april, 20.15 uur,  

Nathaliegang 263; collecte aan de 
uitgang, reserveren niet nodig

Jessica Monker, ‘Langs de Stilte’, 2026 (te zien in De Regenboog)
'De weg van de Veertigdagentijd is geen snelle route, maar een weg met bochten.  
Een weg langs stille en donkere tijden, naar het licht aan de horizon.  
Het licht is al aanwezig in de weg zelf.'
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